afscheid Jonna

Na 4,5 jaar houd ik het voor gezien.
Mijn vbGH-avontuur stopt per 1 maart. Waarom?
Goeie vraag. Lastig antwoord.

Er zijn meerdere redenen die samen
maken dat ik niet meer op mijn plek
ben. Ik heb twee kinderen gekregen.
Het moederschap maakt dat ik minder
flexibel ben als jeugdwerkbegeleider
en helaas (vooral de laatste maanden)
minder energiek. Jeugdwerkbegeleider
doe je niet, je bent het. Volgens mij

is het een zogenaamd zijns-vak.

Dat betekent dat je er in mijn ogen

vol in moet kunnen duiken. Ik laat die
uitdaging nu aan iemand anders.

uniek

Afscheid nemen is echter niet makke-
lijk. Ik heb zo veel met jullie mee-
gemaakt. Wat een grote en kleine
avonturen! Ik heb Sneel in mijn hart
gesloten. Zo vaak heb ik gedacht: was
ik hier zelf ook maar geweest toen

ik veertien was.

Sneel is uniek. Velen voor mij hebben
het op deze bladzijden gezegd, maar
ik benadruk het graag nog een keer:
er zijn weinig plekken waar jongeren
zo makkelijk en op gastvrije wijze
worden opgenomen in een groep,

ongeacht waar ze vandaan komen en
wie ze zijn. Sneel siert de vDGH:
koester het!

hoogtepunten

Een greep uit mijn hoogtepunten:
Giethoornkamp 2015 met als thema
de voc, de Sneelavond met Noud

over verslaving, de spooktocht bij de
bunkers in lJmuiden, de eerste Sneel-
ouderavond vorig jaar, varen met het
kader en mijn pelgrimsreizen naar
Istanbul, Athene en Antwerpen.

De organisatie ervan vond ik altijd een
enorme, maar uitdagende klus. De reis
zelf een groot avontuur. Daar komt vast
en zeker ook de reis naar Tsjechié en
Duitsland bij. Ik hoop jullie daarmee
een onvergetelijk week te bezorgen.
En jullie mij.

dank

Mag ik jullie nog wat op het hart
drukken? Don’t be strangers. Ook al zit
er een steeg tussen de kerk en Sneel:
blijf elkaar informeren en betrekken bij
activiteiten. Heb interesse voor elkaar!

Ik hoop dat jullie de nieuwe, frisse en
onbevangen jeugdwerkbegeleider

met open armen zullen ontvangen,

net zoals jullie doen bij alle nieuwe
Sneelers. Ik wens jullie geluk en plezier
voor de toekomst. Dank voor alles: voor
de lach en de traan, de lof en de kritiek.

Mijn dochter Sarah is nu al zo enthou-
siast over de kerk: die zie ik over tien
jaar op vrijdagmiddag naar Sneel
fietsen. Wellicht samen met haar
vriendin Annabelle Tempelaar. Haha,
dat zou best wel fantastisch zijn!

bovenaan Tu in Istanboel, 2013
boven Jonna in de Hagia Sophia, Istanboel, 2013

op zoek naar Hus & Luther

Over een paar weken reizen we met vier-en-twintig
deelnemers en vier begeleiders af naar Tsjechié en
Duitsland, voor alweer de vijftiende vDGH-pelgrimsreis.

Deelnemers dit jaar zijn Cherelle, Bes,
Malcolm, Job, Vera, Maarten, Pleun,
Camiel, Jesse, Phia, Asun, Ruben, Ella,
Mees, Maan, Jessica, Julie, Justijn,
Gyan, Leon, Tommy, Gilbert, Tijmen
en Maartje.

De begeleiders Herman, Jacqueline,
Milan (ja die van Cultureel Café) en
Jonna.

Het nieuwe zevenjaren-thema luidt:
kantelpunten in de Europese geschiede-
nis. In deze eerste reis gaan we op zoek
naar de Reformatie. We beginnen in
Praag, alwaar Johannes Hus een poging
deed tot hervorming binnen de chris-
telijke kerk, maar daar niet in slaagde.
Waarom eigenlijk niet?

Dan door naar Wittenberg, de thuis-
basis van Maarten Luther. Hij kreeg het
wel voor elkaar. Hoezo?

Joden spelen een grote rol in onze reis.
Luther vertelt ons waarom. We bezoe-
ken het beroemde Joods museum en
begraafplaats in Praag en in Duitsland
laten we ons rondleiden in voormalig
concentratiekamp Buchenwald, nabij
Weimar. In Weimar hebben we het over
hervormers in de klassieken: schrijvers
en componisten.

Herman zorgt voor verdieping in het
programma: hij duidt en analyseert.
Jonna regelt alle praktische zaken en
zorgt voor wat vertier en ontspanning.
De kennis en passie van Jacqueline en
Milan zullen ook zeer goed van pas
komen tijdens deze reis, want Jacque-
line studeert letterkunde en Milan doet
het conservatorium.

Kortom: op papier nu al een avon-
tuur!

Sneel is de verzamelnaam voor

het jeugd- en jongerenwerk van de
Doopsgezinde Gemeente Haarlem
(vDGH). Er wordt van alles georga-
niseerd, voor iedereen van 4 tot 30+.
Kijk voor het gehele aanbod op
www.sneel.nl bij ‘groepen’.

Op vrijdag is Sneel speciaal voor
jongeren van 12 tot 18 jaar. Gezamen-
lijk avondeten en daarna een
verrassend programma. Wat kun je
verwachten? Elke week een knots-
gekke, spectaculaire en creatieve
activiteit: een spel, samen iets maken
of ergens heen. Soms zet het thema
je aan het denken... ledereen is
welkom. Kom eens vrijblijvend kijken
of meedoen.

Jeugd- en jongerenhuis Sneel
Peuzelaarsteeg 4

2011 HV Haarlem, 023 534 34 08
sneel@vdgh.nl

weekend Schoorl

We willen kinderen én ouders van

de Hummeltjes en Onder de Verhalen-
boom van harte uitnodigen voor een
weekend voor gezinnen met jonge
kinderen.

We zullen activiteiten ondernemen
met het hele gezin, maar ook zal er
ruimte zijn voor gesprek en een
drankje wanneer de kinderen in bed
liggen.

Een ontspannen en inspirerend
weekend op Dopersduin in Schoorl
op1en 2 april 2017! Meer informatie
volgt in 0.a. de vDGH-nieuwsbrief en
op de website.

Nu al aanmelden kan, vragen stellen ook.
De organisatie is in handen van Laura:
laurahoogcarspel@gmail.com.

n



